111 rue de la Mare (85560) Longeville s/Mer www.les-aulnettes.com vrijdag 26 juni 2015

-

We herhalen het nog maar eens een keer. Als je geen berichten van Les Aulnettes wenst te ontvangen, stuur dan
een mailtje terug met het verzoek je adres uit ons mailbestand te verwijderen.

Als opwarmertje sturen we het eerste Tourjournaal van 2015 mee, zoals deze gedurende De Tour (bijna)
dagelijks naar alle Tourspel-deelnemers zal worden gestuurd.

Inmiddels hebben er ruim 30 deelnemers een uitnodiging voor het Les Aulnettes-Tourspel ontvangen waarvan
er zich 20 via de Tourploeg-site hebben ingeschreven. Dat zijn er nog niet zo veel als vorig jaar, maar jullie
hebben nog een dikke week voor De Tour in Utrecht van start gaat. Laat het even weten wanneer je mee wilt
doen, dan krijgt je snel een uitnodiging via Tourploeg.nl.

O jee, we hebben we dit jaar geen Zoover-award ontvangen ! Hebben we afgelopen jaar dan niet ons best
gedaan ? Natuurlijk wel, het is echter zo dat, wanneer er niet voldoende nieuwe waarderingen op Zoover
worden geplaatst.... je niet meer in de Zoover ranking wordt opgenomen, ook al ben je nog steeds “de beste
van de klas”. Omdat we graag een Award ontvangen, vragen wij jullie hierbij om even de tijd te nemen een
nieuwe waardering op Zoover te zetten. Alvast bedankt !

Met plezier kunnen we melden dat het nieuwe zonneterras
in gebruik is genomen. Letterlijk en figuurlijk; een
toppertje !

De eerste BBQ-avond van het seizoen is ook weer heel
E plezierig verlopen. Groot en klein
hadden het naar hun zin.

Voor de liefhebbers, vanaf 21 augustus
hebben we weer plek voor vrolijke
vakantievierders !




Irene heeft samen met Jacqueline de eerste Menu
avonden verzorgd: Grandioos ! Zeker, het nieuwe
servies en dito bestek heeft uiteraard een steentje
bijgedragen aan het succes, maar de basis
heeft toch gelegen in de toewijding, het
enthousiasme en de kunde van beide dames.
De Verrine quatre couleurs, de Blanquette de
Veau en de Tarte Tatin, om maar eens wat te
noemen, waren dik in orde. Het wordt een fijne
zomer !

Bij het tienjarig bestaan van Les Aulnettes is in de zeer gezellige Meivakantie al
een keer “luidruchtig” stilgestaan. De Les Aulnettes-veteranen Jelle (gitaar), Ilse, Ragna, Bert (eveneens gitaar),
Ingrid, Aad en Simone hebben de oproep voor het opsturen van een familiefoto inventief aangepakt, door uit een
heleboel foto’s onderstaand portret samen te stellen, welke ons
tijdens de BBQ-avond werd aangeboden. Overigens niet voordat zij
gezamenlijk, bijgestaan door eveneens LA-veteranen Jeroen en
Ingrid alsmede alle kinderen, een “chanson” ten gehore brachten.
Op de wijze van “une belle histoire” werd navolgende tekst
gezongen.

Refrein;

Dit is een mooi verhaal, van een leuk bungalowpark,
ergens in La France, in de Vendée.

En we vieren feest, want ze bestaan 10 jaar.

Het is er altijd leuk, dus ga je mee ?

1.

Ze zijn begonnen in het plaatsje Jard sur Mer

Op de autoroute geen avances,

vette ruzie tussen Ireen en Frances

En Hollande een portemonnaie met heel veel ping
Een groot cadeau in de campagne

Hier niet rechtdoor, maar links; ja, lekker ding

2.

Ze kochten een huis met zwembad, in Jard sur Mer
Ging erg goed met de romances,

liefde tussen Ireen en Frances

Bij Jacques vonden ze een mooie camping

Een groot cadeau in de campagne

Niet Sassenheim maar Vendée werd hun ding

3.

Ze maakten plannen, tussen Ireen en Frans chemie
Zonder twijfel veel nieuwe kansen,

ergens hier in la France

Maakten plannen, verbouwden de camping

Hutten maken in de campagne

Hutten bouwen ja, is echt hun ding

4,

Wie met Frans praat, die is nog lang niet klaar
Gelukkig ben je op vakantie,

want veel praten is z'n passie

Een gulden erin en hij lult voor een knaak
Veel commissie in de campagne

Varkens aan het spit, met drinken is 't raak...

5.

Ireen die schat houdst alles bij elkaar

Lekker eten in de campagne,

en ze lust geen champagne.

De familie Van Elsen is een familie extra ordinaire
Sander, Frans en Ireen

Een 2% Aulnette is er geen, al is 't ver..
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Tom schuift zijn bidon in de houder. Op dit vroege uur hangt de kou van de nacht nog in de lucht. Hij staat bij
de start op de Overste Den Oudenlaan, ter hoogte van een zijstraat, van waar je in het verlengde door de nu snel
verblekende schemering het gebouw van de Rabobank in de verte ziet staan. Komt De Tour eindelijk eens in
“hun” stad, zijn ze geen sponsor meer... Hij stapt op, klikt zijn schoenen aan de trappers terwijl zijn blik over
het straatnaambordje van de zijstraat gaat; Truus van Lier 1921-1943, terwijl vanaf een paar straten verderop
nog net hoorbaar de geluiden van het Centraal Station door de ochtendstilte klinken. Hij rijdt de rotonde voor
driekwart en fietst voor de eerste van de drie keer over het Merwedekanaal. Net voorbij de A2 komt stadion
Galgenwaard in zicht. Tom bedenkt dat hij met zun slechts 24, al ouder is dan Truus van Lier ooit mocht

= - C worden. Tom schiet over de “Weg van

- de wetenschap, onder de A27 door,
linksaf en na 200 meter weer links, weer
onder de A27 door. Truus had zich
aangesloten bij het studenten verzet.
Haar nicht Trui had eerder een
“Kindjeshaven” opgericht, een
onderduikadres voor voornamelijk
Joodse kinderen, waarmee zij
uiteindelijk 150 kinderen uit de handen
van de Nazi’s heeft gehouden. Tom is de
A28 inmiddels gepasseerd en rijdt nu
evenwijdig aan de A2. Later zou hij lezen dat Truus als lid van de verzetsgroep CS-6, de gevreesde Utrechtse
NSB politiecommissaris Kerlen heeft doodgeschoten. Hij is nu ruim over de helft van het parcours, hem
overigens op het lijf geschreven. Truus was 23 toen ze in concentratickamp Sachsenhausen, op 27 oktober 1943
gefusilleerd werd. Een koude rilling trekt over Tom zijn rug, maar het is niet de ochtendkou. Tom zet nog eens
aan, nog een bocht naar rechts, de laatste keer het Merwedekanaal over, een bocht naar links en dan komt hij na
13,8 kilometer bij de Jaarbeurs aan. 13,8 Kilometers, gedurende welke de naam Truus van Lier, nooit uit zijn
hoofd leek te zijn.

Het zou mooi zijn hier te winnen denkt Tom, en dan niet alleen omdat ik dan in het geel naar Zeeland rijd.

Parijs zal nog drieduizend-driechonderdzestig kilometer ver zijn, als de karavaan voor de zesde keer uit
Nederland vertrekt. Utrecht is na Amsterdam (1954), Scheveningen (1973), Leiden (1978), Den Bosch (1996)
en Rotterdam (2010), de zesde Nederlandse stad is waar De Tour van start gaat. De World Tour-ploeg Trek,
heeft Bauke Mollema als kopman, geassisteerd door Franck Schleck (Andy is gestopt met profwielrennen),
Arredondo en Zubeldia. Niet de slechtste assistenten zou je zeggen.

We gaan voor; 9 vlakke etappes, 3 heuvelachtige, 7 bergetappes met 5 arrivées op de top, 1 individuele en 1
ploegentijdrit.

De voorlaatste etappe, 110,5 kilometer naar Alpe d’Huez zou na jaren van afwezigheid wel weer eens een
Nederlandse etappe zege kunnen opleveren.

Over afwezigheid gesproken, mogelijk gaat “Good Old” Mart Smeets niet achter De Tour aan. Mart is, zo
meldde hij bij BNR-radio, “niet gezond”. Meer mededeling deed hij niet; “daar treed je niet mee naar buiten,”

aldus de meest besproken commentator van het Nederlandse wielrennen.

Veel plezier en tot snel bij Les Aulnettes, of bij ons Tourspel !



