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   TOURJOURNAAL 
 

En onze winnaar is… Xander "Bommetje" Devriendt ! Gefeliciteerd !  
 
Uiteraard moet er nog wel een plasje worden gecontroleerd en wat bloed worden geprikt dat door de 
Tourspelcommissaris moet worden onderzocht voordat er kan worden overgegaan tot het verlenen van de 
eeuwige roem. 
 
Het is de eindsprint, kunnen we nu vaststellen. Verrassend dat het Tourspel, na een Tour die vooraf als een 
klimmersTour werd aangekondigd, toch door de sprinters is beslist. Uiteraard is Xander 
de overwinning van harte gegund, maar het blijft jammer dat Klaasje het net niet heeft 
gered. Daarnaast is drie dames bij de eerste vijf, is zeker geen slecht resultaat.  
 
Tanja heeft de rode lantaarn niet meer uit handen gegeven. Het geheim van haar 
Tourploeg lag in het kiezen van renners die qua voornaam overeen komen met de 
voornamen van haar kinderen en andere bekenden. Een originele strategie maar voor je 
winkansen niet de beste. Wellicht een goed idee om de volgende vijf kinderen Chris, 
Nairo, Alejandro, Vincenzo en Alberto te noemen ?  
 
In het centrum van Parijs werden de verplichte rondjes gereden, al was er in verband 
met de gladheid van het natte parcours van te voren afgesproken dat de eerste doorkomst 
op het Champs Élysée zou tellen voor het eindklassement, daarna was het enkel nog om 
de sprint te doen. Onderweg de gebruikelijke beelden, waaruit duidelijk werd dat Chris 
Froome niet van Champagne houdt. Voor de vorm nam hij een minuscuul slokje en hield vervolgens het glas 
een kilometer lang in zijn hand alvorens het weer aan de ploegleider terug te geven.  
 
Ondanks het gespuug, gegooi en gemok van – niet alleen – het Franse publiek hield Froome een keurige 
dankrede. Hij bedankte alle Fransen voor deze fantastische Tour die dankzij hen de wedstrijd is geworden is die 
hij werd. Dat hij de gele trui een heel speciale trui vindt en zich bewust is van haar geschiedenis, zowel in 
goede als in kwade dagen. Hij zal de gele trui altijd respecteren en nimmer onteren en hij zal altijd trots zijn dat 
hij hem gewonnen heeft.  
 
Sinds 2009 heeft de UCI een World Tour Ranking. Een overal klassement waarin de renners van 18 door de 
UCI geselecteerde ploegen zijn opgenomen en worden gerangschikt op basis van de in verschillende door het 
jaar gereden wedstrijden behaalde punten. Om voor deze selectie in aanmerking te komen moet een ploeg ten 
minste 14 renners, 5 ploegmede werkers, waaronder 2 ploegleiders, fulltime in dienst hebben. Daarnaast moet 
ook aan de sportieve, ethische, financiële en administratieve eisen worden voldaan. Ook na deze Tour blijft  

Valverde op de eerste plaats staan. Froome stijgt van plaats 16 naar 2. Greg van Avermaet bleef stationair op 
plaats 17, terwijl Mollema van 34 naar 21 en Geesink van 99 naar 33 steeg. Dumoulin en Terpstra vinden we 
respectievelijk op plaats 24 en 27 en daarmee staat Nederland in het landenklassement op plaats 7 en België op 
9.  
 

 



 
 
 
 

Het peloton werd nog even opgeschrikt door een ultieme mafkees, die zich 
verkleed als een vleermuisman, of een Braziliaanse Christus, in een bocht 
had geposteerd. Gelukkig kwam alles nog goed. Persoonlijk kreeg ik nog 
even een opleving toen vier rondjes voor het eind (eindelijk !) Nelson 
Oliveira zich liet zien, de renner die ik als Super Joker in mijn Tourploeg 
had opgenomen maar de hele Tour nog niet in beeld had gezien. Het heeft 
niet zo mogen zijn, als is het plezier daarom niet minder.  

 
Als ik nog iets vergeten ben, laat het me nog even weten en mocht het nodig zijn dan stuur ik nog wel een 
“nagekomen bericht”.  
 
Verder bedank ik iedereen voor het meespelen en 
hoop dat jullie veel pret hebben beleefd aan het 
Tourspel en aan het lezen van de Tourjournaals, 
die ik met veel plezier heb geschreven. Morgen is 
een rustdag en overmorgen ook en ook de 
volgende 339 dagen. Maar op 2 juli 2016 gaat de 
Tour weer van start. Voor die tijd laat ik wel weer 
wat horen, zodat we op tijd zijn voor Le Grand 
Départ. Tot die tijd veel plezier en veel succes !  
 
 
Tot ziens, bij Aulnettes én bij ons Tourspel !  
 


