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Nieuwsbrief oktober 2011

“Indian Summer” in de Vendée !

Het is eigenlijk te mooi of  liever 

te warm om te werken, maar 

“belofte maakt schuld” ! Dat 

geldt voor een nieuwe 

nieuwsbrief, maar ook voor de 

werkzaamheden in en aan onze 

“Grange”. De campingbaas heeft 

gemeld dat Kerst 2012 in de 

nieuwe woonstede wordt gevierd.

Zeker, erop 

hopend dat het 

een milde 

winter zal 

worden of 

desnoods met 

skipakken aan 

rondom een 

kerstboom 

Stille Nacht 

zingen kan 

altijd, maar de 

bedoeling is uiteraard om er dan ook in 

te wonen. De realiteit gebiedt overigens 

om te zeggen dat gedurende het hele 

hoogseizoen er niets in de stal is 

gebeurd, ondanks de beslissing om het 

beddengoed door de stomerij te laten 

reinigen gedragen door het idee dat we 

meer tijd over zouden houden. Het idee 

zelf kunnen wij overigens wel scharen 

onder de 100% goede beslissingen, 

want het scheelt inderdaad een heleboel 

werk en dus tijd en daarbij worden de 

pakketten per bed keurig in folie 

verpakt, aangeleverd, maar de gedachte 

dat er door deze tijdsbesparing tijd over 

zou blijven voor de uitvoering van wat 

werkzaamheden in onze “Grange”, bleek 

al snel niet te kloppen. 

Sinds Sander weer naar school is (de 

tweede klas van het collège), zijn de 

werkzaamheden met nieuwe inspiratie 

en nog meer zin, weer hervat. We 

hebben om tijd te gaan winnen besloten 

om de elektriciteit dit keer niet zelf te 

doen, helaas wordt er daardoor nu veel 

tijd versleten met 

het achterna 

bellen van de 

elektriciën; maar 

ook van de 

houtleverancier 

die op geheel 

Franse wijze, 

afspraken om een 

tijdschema te 

bespreken of 

tijdstippen van 

levering van hout, 

niet nakomen. 

Zoals beloofd een kleine uitwijding over 

het Franse schoolsysteem. Iedere 

leerling gaat na de basisschool met 11 

jaar, naar het collège, iets anders bestaat 

niet en duurt zonder zittenblijven 4 jaar. 

Daarna kan je 

naar het Lycée, 

die je als het goed 

is, doorloopt in 3 

jaar, en waar je 

aan het eind je 

Bac (afkorting 

van Baccalauréat) 

of wel je examen 

moet afleggen. 

Dit doe je in de richting, algemeen of 

technisch/beroepsmatig, die je gekozen 

hebt, na het eerste jaar Lycée. Binnen 

een algemeen Bac, is er nog de keuze 

tussen kunst en literatuur, wetenschap 

of economie en sociale wetenschappen. 

Na het Lycée is het studeren op een 

universiteit of de nogal prestigieuze 

(élitaire) “Grandes Ecoles”. Er is een 

speciale GE voor politici waar meer 

dan 90% van alle Franse politici hebben 

gestudeerd, zowel de socialistische als 

de liberale politici en alles wat er tussen 

zit, en sommige zelfs in de zelfde klas.

De jeugd van tegenwoordig ! Deze 

zomer waren er werkelijk kinderen van 

alle leeftijden bij Les Aulnettes. Een 

knappe fotograaf die ze alle 25, van 

1994 t/m 2011 lang genoeg laat 

stilzitten !
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Ook deze zomer hebben wij weer 

diverse keren met diverse “Les 

Aulnetters” een initiatiecursus surfen 

gevolgd bij Manu, op het strand van 

Les Conches. Twee keer waren daar 

alle tien de huisjes bij aanwezig en 

werd er daarna gezamenlijk gegeten. 

Met name de “Spare-rib-avond” 

georganiseerd door Helen en Pierre 

(van huisje 9) die met hulp van Meester 

frietbakker Martin van Bea (van huisje 

5) was een eclatant succes. Overigens 

zijn wij Pierre nog steeds dankbaar 

voor de door hem geïmporteerde filet 

American ! 

De roep om een Les Aulnettes Surfclub 

heeft inmiddels al geklonken, maar 

omdat de ervaring heeft geleerd, dat de 

organisatie van een dagje surfen niet 

meer dan 10 minuten en 2 telefoontjes 

behoeft, lijkt het ons mede gezien de 

vrijheid-blijheid instelling van Les 

Aulnettes geen noodzaak. We houden 

het liever spontaan en sprankelend. 

We hebben dit jaar de Primeur gehad 

van de boottripjes. Onze privé schipper  

Monsieur Roland vaart op verzoek, 

gezelschappen van maximaal 5 

personen naar een bestemming, zoals 

La Rochelle en Il de Ré. Voor deze 

laatste bestemming moet er voor de 

aan- en afvaart rekening worden 

gehouden met het getij, omdat bij eb de 

haven van Saint Martin droogvalt.  

Hier volgt nog het antwoord op een 

regelmatig gestelde vraag: Nee de 

goede Sint legt op zijn weg vanuit 

Spanje naar Nederland niet aan in de 

Vendée of in enige andere Franse haven. 

Slechts in de aan België en Duitsland 

grenzende gebieden waait de 

Goedheiligman nog wel eens binnen, 

maar dat maakt nationaal vrijwel geen 

gerucht. In Frankrijk komt wel de 

Kerstman langs, die de kinderen per 

brief kunnen bereiken, ongeacht het 

adres, en waarop dus ook 

daadwerkelijk een antwoord 

komt. De Kerstman wordt 

hierbij geholpen door een 

batterij vrijwillige laten we 

zeggen “hulppieten” of 

misschien beter, elfen die bij La 

Poste (de Franse PTT) 

werkzaam zijn ! De bezorging 

van de cadeautjes voor “de 

kleintjes” wordt door de 

Kerstman ongeveer op de 

gelijke wijze afgewikkeld als die 

van de Nederlandse 

kindervriend, maar dat is ook 

niet verwonderlijk als je kijkt 

naar de historie van deze twee 

heren; het is één en dezelfde 

persoon. 

Ook dit najaar staan er weer diverse 

werkzaamheden 

op ons 

verlanglijstje. 

Wat het terrein 

betreft kunnen 

we melden dat 

er opdracht is 

gegeven voor 

het kappen of 

inkorten van 

diverse 

populieren 

langs de sloot achter de huisjes 4, 5, 6 

en 7. De belangrijkste reden voor deze 

opdracht is de veiligheid voor de 

huisjes, maar ook de voordelen op het 

gebied van bezonning en ten aanzien 

van het opruimen van de hoeveelheid 

bladeren die inmiddels beginnen te 

vallen, hebben meegespeeld bij deze 

beslissing. 

Wat de populier voor het terras van 

huisje 5 betreft, Martin en Bea waren al 

op de hoogte, deze vertoont rot aan de 

voet van de stam en zal mogelijk over 

een paar jaar vanzelf omvallen. Voor 

alle duidelijkheid, deze boom staat 

ietwat hellend naar huisje 5 toe. Voorts 

blijken er achter andere huisjes nog 

enkele 

populieren 

scheef te staan. 

Omdat de kans 

op het 

omwaaien van 

een van deze 

populieren niet 

goed is in te 

schatten nemen 

we, 

gecombineerd 

met voornoemde 

voordelen, het 

zekere voor het 

onzekere. De 

kans dat een 

populier, ook de bomen die niet scheef 

staan, op een huisje valt is gering. Met 

de hier overwegend zuid-westelijke 

heersende windrichting, zullen ze zeer 

waarschijnlijk richting het weiland van 

de buurman vallen. Er is echter een 

mogelijkheid dat de omhoogkomende 

wortelkrans van een vallende populier 

de funderingsplaat van het naaststaande 

huisje opdompt, met alle ongewenste 

gevolgen van dien. Reden genoeg om 

tot deze ingreep over te gaan. 

We hebben deze klus uitbesteed, omdat 

de meeste bomen zo dicht bij de huisjes 

staan dat de kans op schade bij het 
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omzagen aanzienlijk is. Behalve dat we 

die kans door het inhuren van deze 

specialist denken te beperken, is 

eventuele schade door vallende bomen 

of takken in zijn geval verzekerd. 

Overigens blijven er genoeg bomen 

staan om het groene karakter van Les 

Aulnettes te bewaren. Volgens deze 

specialist komt er zelfs meer ruimte 

voor de bestaande bomen die, hoewel ze 

veel kleiner zijn en dat ook zullen 

blijven, wel veel meer tot hun recht 

zullen komen. We gaan het zien. 

Zoals jullie van ons gewend zijn, en in 

de vorige nieuwsbrief al werd 

aangekondigd doen wij hierbij een 

oproep aan onze lezers om zich te 

melden voor “Therapeutisch Klussen”. 

De naam komt overigens van diverse 

klussers die na een dag of wat noeste 

arbeid opmerkten dat “hun kop lekker 

leeg was” en dat er volgens hen een 

therapeutische werking van dit in 

vergelijking met hun dagelijkse werk zo 

andere werk, uit moet gaan. Of dat waar 

is kunnen wij niet beoordelen, maar 

oordeel zelf, want wij nodigen weer 

mensen uit om ons een paar dagen te 

komen helpen bij Les Aulnettes of in 

onze “grange”, teneinde de beloofde 

oplevering voor Kerst 2012 te kunnen 

halen. 

De werkzaamheden bij Les Aulnettes 

bestaan voornamelijk uit het onderhoud 

van het groen. In het verleden hadden 

wij wel eens de dames van “De Groene 

Vinger Club” (zie een van voorgaande 

nieuwsbrieven) en ook Bernardine en 

Han hebben zich diverse malen kranig 

geweerd. Afgelopen voorjaar waren hier 

“De professionals” Paul Vic en Henk, 

met name omdat er heftig gezaagd 

moest worden. Het betrof het knotten 

van veel te lang en te ver doorgeschoten 

essen en dergelijke. Een zware klus die 

we graag aan professionals overlaten, 

vandaar dat we zoals eerder 

aangekondigd, voor deze herfst 

wederom een beroep hebben 

gedaan op beide heren. Hun 

antwoord op de uitnodiging is 

bij het ter perse gaan van deze 

nieuwsbrief nog niet ontvangen. 

We houden jullie op de hoogte.

De werkzaamheden in de grange, die 

met naam genoemd kunnen worden 

zijn;

1. Het verwijderen van de vloeren uit de 

zijgedeelten, die bestaan uit tegen 

elkaar aangelegde kalkzandsteentjes, 

gevoegd met zand.

2. Het uithakken van de kalkcement-

voegen. Geen harde specie dus, maar 

wel grote oppervlakken.

Uiteraard zijn er voldoende andere 

werkzaamheden te doen, dus men hoeft 

zich niet te vervelen. 

Het internet geeft ons veel te denken. 

Moeten we nu wel of moeten we nu niet 

de ontvangst zodanig uitbreiden dat je 

in ieder huisje kunt internetten. Een 

kleine opsomming van 

de verschillende 

argumenten. 

De voordelen zijn 

eigenlijk beperkt. Ik kan 

er maar één bedenken; 

iedereen kan op zijn 

terras of op zijn bank 

internetten en dat is dan 

tegelijk een nadeel, 

want; 

1. Niemand komt meer naar ons 

“internetcafé”, dus de menselijke 

interactie (discussies) wordt minder. 

2. Wij hebben ooit besloten geen 

televisie in de huisjes te zetten, want 

“dat houdt mensen van de straat” ! 

Dat zelfde geldt wat ons betreft voor 

internetten. Hoewel toegang tot het 

internet voor sommige een 

voorwaarde is om op vakantie te 

gaan, moedigen we het gebruik 

tijdens de vakantie in ieder geval niet 

aan, het is toch veel leuker om niet 

met een laptop op vakantie te zijn. 

3. Volgens de Franse (antiterrorisme) 

wetgeving moeten we officieel 

(web-)logjes bijhouden van alle 

verrichtingen die via onze 

internetaansluiting op het internet 

plaatsvinden. Zolang wij ons huis, 

tuin en keuken routertje gebruiken, 

zal het gebruik en dus de controle 

daarop, waarschijnlijk onopgemerkt 

blijven. Als wij deze service gaan 

uitbreiden, dan zal er ook 

geïnvesteerd moeten worden in een 

server die deze logjes bijhoudt, met 

als gevolg dat wij voortaan geld 

zullen moeten vragen voor het 

gebruik van internet en dàt, doen wij 

bij voorkeur niet !
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Bij deze nog een oproep aan allen die nog leuke foto’s van hun Les 

Aulnettes vakantie hebben; mail ze alsjeblieft, dan kunnen we ze in de 

volgende nieuwsbrief zetten of op de website. Alvast bedankt !

GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG !!4. Het aller belangrijkste is misschien wel dit 

punt. Wij hebben een telefoonaansluiting die, 

omdat we letterlijk aan het eind van de 

telefoonkabel zitten, slechts een bandbreedte 

heeft van ongeveer 1,5Mb/sec. Zolang er af en 

toe een paar mensen naar het “internetcafé” 

komen, levert dit geen problemen op, maar als 

dat met tien huisjes tegelijk gebeurt, wordt het 

systeem wel heel erg traag. Over de kosten die 

we moeten maken, indien we de Franse PTT 

zouden vragen een dikkere kabel aan te laten 

aanleggen, zullen we het maar helemaal niet 

hebben. 

Inmiddels heeft Patrick van Ilona van huisje 2, 

ons een voorstel gestuurd, waar we wel wat mee 

kunnen, maar de vraag blijft eigenlijk; moeten 

we het wel doen ? We hebben gemeend deze 

vraag ook aan de gebruikers voor te moeten 

leggen en dat doen we bij deze. Is het huidige 

“internetcafé” voldoende om aan de vakantie-

internetbehoefte te voldoen of is internet (los van 

de aanlegkosten) in de huisjes zeer wenselijk/

noodzakelijk ? Wij nodigen jullie uit om je 

mening te geven over deze kwestie door een 

mailtje te sturen naar info@les-aulnettes.com. 

We horen het graag !
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