
111 rue de la Mare (85560) Longeville s/Mer    www.les-aulnettes.com  zondag 19 juli 2015 
 
 

   TOURJOURNAAL 
In alle drukte heb ik slechts op verzenden gedrukt en ben de deur uitgelopen. Nu is het 23.52 uur en kom 
ik weer binnenlopen en wat zie ik op mijn comp ? Error-tje; niet verzonden. Jullie zullen/hebben het derhalve 
moeten doen met oud nieuws. Spijtig maar waar.  
 
Intussen staat de Franse media roodgloeiend over het debacle van de zaterdag-etappe. Dé kans om een dubbele 
Franse etappeoverwinning te behalen en wat gebeurt er ? De sukkels laten zich de Franse kaas van het brood 
eten ! Wat de meesten van jullie moeten missen (omdat jullie geen Franse televisie kijken), maar we jullie niet 
willen onthouden, is de vraag (of misschien beter het antwoord daarop ?) die de Franse Mart Smeets aan 
Romain Bardet stelde vlak na de finish; “welke tactische fout heb je gemaakt ?” En hoewel Romain 
antwoordde: “Ik was bang dat Thibaut in de sprint sneller zou zijn dan ik,” had hij moeten zeggen; “Thibaut en 
ik hebben het verneukt.” Een beginnersfout durf ik te beweren. Terwijl Romain en Thibaut geheel onwetend 
van de gebeurtenissen binnen van de groep van achttien overblijvers van de voormalige kopgroep, nog aan het 
discussiëren waren of ze voor elkaar nog wel kopwerk wilden doen om vooruit te blijven, kwam Stephen 
Cummings vriendelijk groetend beide Fransmannen voorbij fietsen om er als de spreekwoordelijke derde hond 
met het been vandoor te gaan. Pinot (2de) en Bardet (3de) en daarmee heel Frankrijk stonden voor de hele wereld 
te kijk helemaal omdat in deze etappe le Président de la République als gast van de Tourorganisatie over het 
parcours werd rondgereden. Laten we niet te hard oordelen, maar het woord blamage is hier bijzonder op zijn 
plaats.  
 
Chris Froome verstevigd zijn koppositie na een kort sprintje op Nairo Quintana, na een beklimming waarin 
onze Chris moeite leek te hebben met volgen. Ik zeg leek, want ik ben van mening dat hij hier bewust een 
toneelstukje opvoerde. Met of zonder ketonen, we kunnen tenslotte niet iedere dag vlammen. Een aardige 
manier wellicht om iedereen zand in de ogen te strooien, want het kan toch niet zo zijn dat je na al die slopende 
etappes weer als eerste binnenkomt ? Dat zou verdacht zijn, en dat willen we natuurlijk niet.  
 
De kaarten in het jongeren klassement, de witte trui dus, lijken langzaam maar zeker te zijn geschud. Gezien de 
tijden van de top vijf is het vrij zeker te concluderen dat Quintana, die nog immer in het wit rijdt, de beste 
papieren heeft en samen met Warren Barguil en Romain Bardet (inderdaad een van de twee slemielen van 
vandaag) die respectievelijk op 7’53” en tien minuten rond, achter Nairo staan, momenteel plaats twee en drie,  
waarschijnlijk ook in deze volgorde, op het podium zullen komen. Thibaut Pinot staat vierde op ruim 27 
minuten en Peter Sagan, die meer geïnteresseerd is in het puntenklassement, staat op de vijfde plaats, op meer 
dan een uur achterstand.  
 
Chris Froome zijn gele trui werd vandaag nog eens extra op kleur gebracht, al werd hij er zelf terecht wit-heet 
van. Een “wielrenliefhebber” die twijfelt aan de naturelle prestaties van de Britse Keniaan, was van mening dat 
zijn vermoede, dat een dergelijke prestatie slechts kan worden geleverd door doping gebruik, het rechtvaardigde 
een plens urine over de renner te mogen gooien, onderwijl luid roepend: “Dopeur !” Een echte fan van de sport 
mogen wij aannemen…?  
Het is waarschijnlijk dezelfde randdebiel die in de bergetappe van gisteren, van eergisteren, van de dag 
daarvoor enzovoort, door zijn “enthousiasme” uitleefde door midden op de weg staand renners bijna ten val te 
brengen. Bijzonder, want volgens mij ben je nog steeds onschuldig, tenzij het tegendeel is bewezen. Aan de 
andere kant begrijp ik best dat je als Fransman heel gefrustreerd raakt van de prestation national in “hun” Tour.  
 
Ook al zou ik met een eerste en tweede plaats van het komische Franse duo, meer punten voor het Tourspel 
hebben behaald, ik heb enorm genoten van de streek die Cummings vandaag uithaalde, en heb er nu, om 00.44 
uur nog steeds een glimlach van op mijn gezicht.  
 
Veel plezier en tot snel, bij Aulnettes of bij ons Tourspel !  
 

 


